
De familie van Zoggel – Abbring waren onze gasten in Mhofu van 3 juli tot 8 juli 2010. 
 
Hallo Ivo en Wilma, 
 
We hebben een fantastische vakantie gehad. Genoten van het geweldig mooie 
land; van het zien van familie; van de grote afwisseling in natuur, cultuur, temperatuur en 
activiteiten; van alle vriendelijke mensen die we ontmoet hebben en natuurlijk van ons verblijf in 
Mhofu!  
Het was heerlijk om in Mhofu te zijn en we hebben ons daar erg goed vermaakt.  
 
Natuurlijk naar het Kruger Park geweest, maar ook een dag naar Mozambique, en ons ook prima 
vermaakt op het park zelf.  
 
We werden vriendelijk ontvangen door Norval en Mimi en alles was prima in orde.  
Inmiddels zijn we weer thuis, maar de heimwee naar Zuid-Afrika voel ik 
nog elke dag. Ik zou het liefst vandaag nog terugvliegen. Het land heeft ons allemaal echt geraakt. 
Ook de kinderen wilden na 5 weken nog niet naar huis. Wie weet komt er dus nog een keer een 
vervolg... 
 
Bedankt dat we in jullie fijne huis mochten verblijven! 
Groetjes, 
Teun, Marjon, Stijn, Tess en Hidde 
 
PS foto’s volgen 
 
 


